
 

Struinen door de duinen 
Ongerepte natuur vind je in Nederland nergens, maar hier komt het er dichtbij. Tijdens mijn bezoek 

op een heerlijke zonnige dag kan ik mij, hier op een steenworp afstand van het strand waar 

honderden hun vertier zoeken, nog alleen op de wereld wanen. Een keur aan bloeiende planten. De 

valleibodems kleuren afwisselend, groen, geel, grijs,  blauw , rose  en paars al naar gelang de 

vegetatie. Vaak vele kleuren door en naast elkaar. Het is een schilderij waard. Bij een opdrogend 

plasje in een duinvallei staat een flinke kudde Schotse hooglanders. Een trimmer slalomt  tussen de 

koeien door. Verder zie ik niemand deze middag. Pas als ik over de top van het stuivende duin ben en 

over het strand terug loop, zie ik waar iedereen gebleven is.   Aart van Dragt 

3 juni verzamelen om 10.00 uur bij Mind & Body.  

Na de koffie of thee vertrekken we naar Rockanje en we 

parkeren in de omgeving van Tweede Slag. Vandaar 

lopen naar de ingang van ‘het Waterbos’.  

Neem eten en drinken mee en doe stevige schoenen 

aan want het motto is struinen door de duinen!  

De terugkomst wordt geschat omstreeks 16.30 uur. 
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